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                            1 augustus 2025          

 

   

        

      

 

 

 

 

 

Voorzitter:          Julia Schmidt     Website:    www.maastrichtseskiclub.nl 

Secretaris:               Elle Daemen     

Penningmeester:     Annemie Bruls        Bankrek.:  NL58 INGB 0002 5226 25       

                                     t.n.v. Maastrichtse Ski Club 

 

 

Trainingsagenda: 

 

>> woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. in en rond Sportpark Jekerdal, Mergelweg, Maastricht: 

      -  conditietraining  

      -  hardlooptraining 

      -  Nordic Walking  

   

>>  dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 u. vanaf Statieplein in Kanne 

      -  conditietraining  

      -  Nordic Walking  

   

 >>  zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. wandelen, bijeenkomst Statieplein in Kanne. 

 >>  ook op zondagochtend: hardlooptraining.        

      Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,  

        gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.    

 

             

               

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname aan trainingen   

en andere activiteiten van de 

     Maastrichtse Ski Club            

is voor eigen risico. 

1 juni: 

Jubileumfeest MSC 55 jaar 

 

Kasteel Aerwinkel 

http://www.maastrichtseskiclub.nl/
mailto:gerardhermkens@home.nl
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VOORWOORD   

 

Het vorige convocaat stond nog in het teken van ons jubileumfeest. 

Eindelijk werd er een tipje van de feestsluier opgelicht. Hoewel?  

Het bleef gissen. 

Dat deze werkwijze succes oogst, staat voor jullie bestuur wel vast: de 

verrassing is dan des te groter. We hebben er met z’n allen dan ook 

enorm van genoten en het geeft stof tot praten tot het volgende 

jubileum!!   

Als bestuur waren we heel blij met alle positieve reacties en hebben 

uiteraard ook zelf genoten van het feest. 

 

En nu staan we alweer in de tweede helft van de zomer, tijd glipt bijna door onze handen. 

Ik zelf ben niet ver weg geweest maar vermaak me ook graag in eigen land. Daartoe staan vaker de huizen van 

familieleden ter beschikking en is het makkelijk om de streek waar zij wonen eens grondig te gaan bekijken. 

Onlangs was dat dus het Randstad gebied. Vanuit zo’n plaats is het gemakkelijker een museum, wat anders pas na 

uren treinen kan, te bezoeken. Tijdens mijn laatste uitstap bezocht ik de prachtige musea in Rotterdam die net zijn 

geopend en niet alleen qua inhoud maar ook architectuur een bezoek waard zijn. Het Boijmans van Beuningen 

museum wordt verbouwd, gerenoveerd waardoor er een plek moest worden gemaakt voor de opslagruimte van het 

museum. Hiervoor is het zogenaamde Depot ontworpen dat prachtig staat te blinken in het nabij gelegen museum-  

park. Geïnspireerd op een slakom van Ikea staat daar een enorme kom van spiegelend materiaal in het park. Op de  

top een heus bomenparkje vanwaar een prachtig uitzicht over de stad. 

Het andere museum Fenix (Landverhuizers) geheten bevindt zich aan een kade waar voorheen veel immi-/migranten 

Nederland binnen kwamen/vertrokken. Een boeiende tentoonstelling over beide onderwerpen. Het meest in het oog 

springend daarbij is een zilverkleurige tornado die via het dak op de grond beland. Ook hier de gelegenheid om via 

deze constructie een prachtig zicht op Rotterdam te krijgen. 

Ik wil maar zeggen maak er nog een mooie zomer van voordat we weer aan ons nieuwe clubjaar beginnen en de 

agenda weer vol MSC activiteiten staat!!      Julia 

 

                                  

 

 

Clubagenda   

                   

     
   augustus 15  vrijdag Algemene Ledenvergadering 
 24  zondag seizoenopening 
     

   september 5  vrijdag Varia-middag 
 11  donderdag bestuursvergadering 
     

   oktober 3  vrijdag Varia-middag 
 16  donderdag bestuursvergadering 
     

   november 7  vrijdag Varia-middag 
     

   december 14  zondag eindejaarswandeling 
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M E R C I – M O M E N T      3 mei 2025        Verslag:  Elle Daemen  

                                                                                    Foto’s:  Betty Heinen  en  Paul Gillhaus  

Bestuur en MSC-vrijwilligers gaan jaarlijks samen even op stap als een klein dankjewel voor de bewezen diensten aan 

de ski-club. Op 3 mei kwamen we daarvoor bij elkaar, gewapend met regenkleding, paraplu’s en Paul Gillhaus zelfs 

met stevige regenlaarzen want na een lange periode van zonovergoten dagen waren voor deze middag echte 

hoosbuien voorspeld.  
Om half drie waren we present voor een kennismaking met Lubosch Land 

in Ransdaal, een natuurinclusief agrarisch familiebedrijf.  

Daar werden we in de 

voormalige melkveehouderij 

getrakteerd op een warm 

drankje en een ijskoud snoepje 

van eigen makelij.  

Voordat we binnen uitleg 

kregen wat Lubosch Land 

 als natuurinclusief agrarisch 

bedrijf  inhoudt, werden we vanwege de al dreigende wolkenluchten eerst 

door mevrouw Nieboer rondgeleid door het voedselbos en aansluitend 

namen we nog een kijkje bij het teeltveld en in de boerderijwinkel. 

En vóór de plensbuien zaten we voorzien van een drankje – een 

biologisch pilsje of gefermenteerde thee – en een keur van biologische 

versnaperingen –  van radijs tot kaas - in de educatieruimte.  

Mevrouw Nieboer vertelde 

bevlogen en boeiend over 

de geschiedenis van hun 

onderneming,  de passie 

en de drijfveren voor hun 

keuzes, de wetenschappe-

lijke basis voor de 

uitvoering van hun 

programma’s (telen 

volgens de permacultuur 

en regeneratieve 

landbouwfilosofieën), de  

gewonnen waardering van 

hun buurtgenoten, de samenwerking met regionale  biologische ondernemers. Teveel om op te noemen, maar met 

één doel: lekkere, gezonde voeding te maken. Duidelijk werd ons dat voor het runnen van het voedselbos (met noten, 

fruit, bladsla, kruiden, bloemen en paddenstoelen), de boerderijwinkel en het educatie-programma bergen verzet 

moeten worden door de familie Nieboer en hun team van vrijwilligers.  

 

De aansluitende borrel en een etentje 

bij Bie Jeanneke in Schin op Geul 

vormden de geanimeerde voortzetting 

van dit Merci Moment.   

Julia dankte de MSC-steunpilaren voor 

hun trouwe toewijding en de 

uitstekende samenwerking. 

 

Dankzij foto’s van Betty Heinen en Paul Gillhaus kunnen we de beelden van 

het geslaagde Merci Moment 2025 weer voor de geest halen.  
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Afscheid van Ton Martin 

Op 10 mei hebben wij met een groot aantal MSC-leden Ton vaarwel 

gezegd tijdens een indrukwekkende afscheidsdienst in crematorium 

La Grande Suisse.  

Veel mooie herinneringen werden opgehaald en enkele bijdragen 

namens MSC willen wij bewaren: 

> het afscheidswoord  van Julia Schmidt namens  MSC,   

   uitgesproken door Gerrie Boersma 

> de condoleancekaart van MSC voor de familie van Ton  

> ook de mooie rouwkaart voor Ton en het herdenkingskaartje  vinden hierbij hun plaats.     

Samen vormen zij een mooie “last post” voor  Ton!  

Van Elly is er een hartelijk dankjewel toegevoegd.  

Afscheid  -     Julia Schmidt   - verwoord door Gerrie Boersma 

 

Namens MSC een korte herinnering aan onze Ton. Ton Martin.  

Ton was medeoprichter en een van de eerste zeer betrokken leden van onze club, MSC. 

Een zeer enthousiast skiër die samen met zijn toenmalige echtgenote José Smeets en 

hun kinderen een belangrijke schakel in het clubgebeuren van MSC was. Dit skivirus 

blijkt ook aan zijn kinderen en kleinkinderen te zijn doorgegeven 

Buiten dat hij veel ski-uren maakte, was hij een enthousiasmerende trainer die zijn 

pupillen stevig aanzette om er tijdens de trainingen alles uit te halen zodat  men tijdens 

de echte wintersport daar zoveel mogelijk profijt van had. We herinneren ons allen het : 

helder, hoeger, sneller! 

In de beginjaren waren dat de trainingen op de Griend, later op  Annadal,  de Sint 

Pietersberg en tot heden in het Jekerdal. Ook bij de organisatie van de vele skitoeren 

was hij betrokken. En toen de club besloot als voorbereiding op de winter ook 

bergtoeren te organiseren was hij van de partij. 

Hij heeft heel wat prijzen in de wacht gesleept tijdens ski-evenementen 

waarmee de club binnen Maastricht furore maakte gezien de vele 

reportages in plaatselijke kranten die we in ons jubileumboek 

verzameld zien. 

Een droom werd werkelijkheid toen er dan eindelijk na jaren van 

tegenslag een kunstskibaan in Maastricht werd geopend. Maar ook de 

skibanen in Antwerpen, Genk en later Brunssum werden frequent 

bezocht. Zelfs op een geïmproviseerde skibaan op het Vrijthof ter 

promotie van Zwitserland wist hij de hoofdprijs te behalen: een week 

naar het Zwitserse skioord Grachen. 

Enige jaren maakte hij ook deel uit van het MSC bestuur. 

Niet onvermeld mag blijven dat hij culinaire capaciteiten bezat en ons daar van liet genieten toen hij samen met Zjèr 

de barbecue verzorgde met de seizoensopening.  

Voor al zijn verdiensten voor MSC werd hem een erelidmaatschap aangeboden wat slechts weinigen te beurt valt. 

Tijdens ons laatste (uitgestelde) jubileum, 50 jaar MSC, in 2022, kregen hij en José - als nog enige levende oprichters 

van MSC – als eersten een clubspeld voor 50 jaar inzet opgespeld. Samen waren zij de Sarah en Abraham van onze 

club. Hij genoot er zichtbaar van. 

Na zijn pensionering bleken de knieën en andere gewrichten niet altijd meer mee te werken zoals hij dat wilde. 

Operaties aan die gewrichten hielpen wel, maar lang wandelen, laat staan skiën, was er niet meer bij.  
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Enige jaren geleden openbaarde zich ook nog een andere aandoening, Alzheimer, waardoor hij langzaam delen van 

zijn geheugen verloor en ook in toenemende mate fysiek problemen ervoer. Toch bleef hij, mede door Elly’s tomeloze 

inzet, altijd naar onze activiteiten komen. Hij genoot van alle activiteiten om hem heen en de belangstelling die de 

medeleden aan hem schonken. Wij  hebben er bewondering voor hoe hij altijd goed gehumeurd aanwezig was en zich 

toch betrokken voelde bij het clubgebeuren. 

Het is voor MSC een cadeau geweest dat Ton aan de wieg stond van onze club. Het enthousiasme waarmee hij onze 

club mee heeft vormgegeven, zal ons bijblijven. Tijdens de after-trainings-, langlauf-, wandel- en Varia- activiteiten 

zullen onze sterke verhalen aan al die perioden ons blijvend aan hem herinneren. Al zijn MSC vrienden zullen met 

dankbaarheid aan hem blijven denken.  

 

Ton, dank je wel, een groot MERCI, 

JS mei 2025  

  
 

 

 

  

 

 

 

Dankwoord Elly 
 

Beste MSC-leden, 

  

Ook namens de kinderen en kleinkinderen van 

Ton, heel hartelijk dank voor alle hartelijke 

woorden, telefoontjes, mails, kaarten, bloemen en 

vooral jullie aanwezigheid bij de afscheids-

plechtigheid  in La Grande Suisse.  

Wat ben ik blij dat Ton samen met nog enkele 

leden in 1970 de Maastrichtse skiclub heeft 

opgericht. 

Velen kunnen door leeftijd niet meer skiën, maar 

de onderlinge band blijft heel sterk. 

Bij zo’n overlijden voel je je enorm gesteund door 

zo veel vrienden. 

Laten we het zo houden en er in de toekomst voor 

elkaar zijn.  

Dank, dank 

Elly 
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Wandelen rond Wijlre – 18 mei 2025      Foto’s:  Gerrie Boersma, Corrie Mommen, 

                                                                                            Lea Hutschemakers, Karin Vermeulen  

            Tekst:  Elle Daemen  
Bij de parkeerplaats in de Marchierstraat in Wijlre verzamelden een twintigtal MSC-ers voor een wandeling met 
Harrie Hutschemakers of Corrie Mommen. Gezamenlijk vertrokken we richting de Geul via de Kerkstraat, de 
Molengats en het Molenpad om bij de Molen van Otten de molentak van de  (Kleine) Geul over te steken.  

De Molen van Otten is een unieke molen met dubbel waterrad uit 1776 en 
een van de mooiste watermolens van Nederland; vroeger was het de 
banmolen van Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre. Hier ging de aandacht vandaag 
niet uit naar het historische molencomplex, maar naar de schattige jonge 
geitjes (met” mini-hoorntjes”) die in de wei naast het Molenpad dartelden.   

Bij  In de Beemden bij Kasteel Wijlre splitsten zich de groepen omdat er een 
verschillend looptempo zou worden aangehouden. Corrie zette met acht 
wandelaars de pas erin richting de wandelroute langs de Geul.  

      

 

 

 

 

 

 
Eerst werd camping “De gele anemoon” gepasseerd en daarna bereikten zij camping “De Gronselenput”. Deze 
gezellige familie-camping, die volledig beheerd wordt door vrijwilligers, ligt bij haar naamgever, de bron “De 
Gronselenput” die nog steeds actief is. De camping bleek een aantrekkelijk doel voor een wandelpauze en een 
verkenning van de camping. De wandeling bleek deze groep prima te bevallen want het was vlak voor de 
afgesproken etenstijd dat zij bij “Brasserie Amuseer” arriveerden.  

Harrie sloeg met 10 wandelaars een vergelijkbare route in, maar bij camping “De Gronselenput” werd doorgelopen 
tot aan Engwegen. Deze buurtschap, die slechts 10 boerderijen en huizen omvat, ligt aan de voet van de Keutenberg 
en de Sousberg.  Harrie koos voor een klim via de Keutenbergweg. Als beloning wachtte bovenaan een bezoek aan 
Hoeve Blankenberg. Voordat we onze dorst gingen lessen, werd eerst nog aan een  totaal verkrampte fietsster 
assistentie verleend om haar en haar fiets aan de kant van de weg te loodsen. Ze had de top van de Dodemansweg 
maar ternauwernood weten te halen.  

Bij Hoeve Blankenberg in het buurtschap Berghof lieten we de koffie en heerlijke  
vlaai goed smaken. Ook genoten we van het mooie interieur met zware eiken 
balken en boven een schildersatelier met grote expositie-/vergaderruimte; een 
prachtig bezit van het Elisabeth Strouven Fonds, evenals de bijbehorende 40 
hectare grond.  

We vervolgden de weg door Berghof, waar Harrie ons attendeerde op een  grote 
loods, die onderdeel is van een bijzondere deal van recente datum tussen 
Provincie, Staatsbosbeheer en het Elisabeth Strouven Fonds, waaraan tien jaar 
voorbereidingen vooraf gingen.  Door een ingewikkelde grondruil krijgt de 
bijzondere flora op de Keutenberg meer ruimte. De provincie heeft circa acht ton 
beschikbaar gesteld voor de afwaardering van 20 hectare landbouwgrond naar 
natuur. Akkers worden natuur, stukjes groen gaan naar een boer.  
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Op de Berghofweg passeerden wij de 
plaats waar vroeger de galg van Wijlre 
gestaan had. 
 
Kort daarna doken we links een smal 
dalend pad in dat ons eerst door bos en 
naderhand door een open landschap met 
mooie vergezichten voerde. 
 
Aan het einde van de lange dalende weg 
waren we weer terug in Stokhem en 
slechts een eindje verwijderd van ons 
startpunt.  
 
Daar wachtte ons een geanimeerd, 
smakelijk en goed verzorgd etentje als 
besluit van een heerlijke wandelmiddag.  
     
    
 DANK AAN HARRIE EN CORRIE !!! 

  

 

   Langlaufreis 2026 
 

De langlaufcommissie heeft de plannen afgerond voor de reis in 

februari 2026. De reis zal naar Oostenrijk gaan. 

Hotel: Aktiv-Hotel Traube*** 
Familie Brenner 
6413 Wildermieming,  Affenhausen 8, Tirol, Austria 

De reis vindt plaats van 31 januari tot 7 februari 2026. 

Gereisd wordt in principe met bus (Winterliner) of trein. 

 

De deelnemers aan deze reis zijn Elly van den Essen, Elfriede 

Kulmer, Ine Hofman, Corrie Mommen,  Harrie Hutschemakers  

en Julia Schmidt.  
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Varia-middag 6 juni  -  Excursie Glasblazerij Gerardo Cardinale, Vaals  

                                        Foto’s: Betty Heinen  Verslag: Kiek van de Ven  

Om 14.00 uur werden we warm onthaald door meneer Gerardo, de meester-glasblazer in Vaals.  
Toen we binnenkwamen werden we al verrast door de prachtige winkel met mooie producten van de 
glasblazer. 

Nadat we plaats genomen hadden, begon meneer 
Gerardo met de demonstratie. Hij vertelde dat hij de 
oven al voorverwarmd had tot 1100/1500 graden, 
met ingrediënten zoals zand, kalk en potas.  
  
Hij pakte zijn blaaspijp en nam een beetje van de 
massa die in de oven lag om hiermee aan de slag te 
gaan. Dat gebeurde al blazend en draaiend met 
de blaaspijp.  

Het bolletje glas moet wel op temperatuur blijven om het 
te kunnen bewerken en zo een figuur te gaan maken. 
Gebeurt dit niet snel dan is het glas meteen “steenhard”  
dat liet hij ons horen  door er op te kloppen 

  

 

 

Hij maakte voor ons: een paardje, olifant, bloem en schaal 
(om golfjes in de schaal te krijgen, werd deze heen en weer 
geslingerd).  

Na de demonstratie 
hebben we in de 
winkel zijn mooie 

producten bewonderd en werd 
er door meerdere personen 
ook iets gekocht. 

  
 
 
 

Omdat het  ’t einde van het Varia -seizoen was, werd 
iedereen getrakteerd op koffie en vlaai. 
  
Het Varia-team wil iedereen bedanken die deelgenomen 
heeft aan de diverse activiteiten in dit afgelopen seizoen; 
dat stimuleert ons om er mee door te gaan. 
  
     “Unne Groete Merci “       Varia- team 
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MSC Jubileumfeest  1 juni 2025    Foto’s:   Betty Heinen, Ans Hondelink, 

                        Paul Gillhaus en Gerrie Boersma 

              Tekst:   Elle Daemen  

 

Voor de viering van het 55-jarig clubjubileum verzamelden zich de feestgangers bij het NS-station in Wyck, 

resp. bij  het Geusselstadion, vanwaar zij met een touringcar van de firma Vliex naar de streng geheim 

gehouden feestlocatie gebracht werden. Na een hartelijk welkom werd het reisdoel in de bus door Julia 

onthuld: Landgoed Kasteel Aerwinkel in Posterholt.  

Door de verkeersfiles in het Hemelvaart-weekend was de chauffeur genoodzaakt een alternatieve route te 

vinden en zo werd de heenreis een lange puzzel van Nederlandse en Belgische trajecten. Tot slot van de 

rit verrichtte de chauffeur nog een huzarenstukje stuurmanskunst door de bus achterwaarts over de 400 

meter lange en smalle oprijlaan  te loodsen.  

Op het terras van het landgoed was er een hartelijk welkom met koffie en vlaai 

door Mevrouw Petra de Haas, eigenaresse van het landgoed. In twee groepen 

leidde zij daarna de gasten rond door het woonhuis van het landgoed, waar zij 

inmiddels dertig jaar woont en dat door haar 

familie totaal gerenoveerd is. Het neogotische 

gebouw  uit 1856 was de eerste creatie van 

bouwmeester Pierre Cuijpers en Mevrouw de 

Haas wist boeiend over zijn schepping te verhalen.  

Na een korte toespraak met een eresaluut voor de 

laatste twee oprichters van MSC, José Smeets en 

Ton Martin die jammer genoeg dit jubileum niet 

meer konden meemaken, bracht Julia een toost uit 

op de Maastrichtse Ski Club.   

Onder het genot van een drankje werd  genoten van de sfeervolle omgeving van het landgoed met zijn 

kasteel met terras, prachtige park, bloemen– en groentetuinen en eeuwenoude bossen.  

Daarna lonkte de grote warme tiendschuur. Het brede 

terras naast de tiendschuur bleek bij de schaarse 

zonnestralen geen gasten aan te trekken. In de  

sfeervolle ambiance van de tiendschuur klonk bij 

binnenkomst al het muzikale  welkom door de heer 

Thijs Hannen.  

Deze allround muzikant, muziekpedagoog, dirigent en 

zanger heeft zich de laatste jaren verdiept in opera. 

Thijs trakteerde de aanwezigen dan ook op opera-

aria’s, maar bleek ook in veel andere genres thuis. 

Verzoeknummers waren dan  ook zeer welkom.  
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Als diner was gekozen voor een finger food-menu, verzorgd door traiteur–cateraar Metsemakers Starmans 

uit Herten. Er was een uitgebreide keuze uit gevarieerde hapjes, zoals vlees, vis en vega en van soepje 

vooraf tot een klein dessert. De hapjes werden buiten ter plaatse vers bereid en vielen goed in de smaak. 

Ruim baan werd er gemaakt voor de huldiging van 

twee gouden MSC-jubilarissen:  Irene Schelling en 

Betty Heinen. Deze twee “grandes dames” van MSC 

hebben beide bergen werk verzet ten bate van MSC. 

Hun palmares Is opgebouwd uit reuze inzet, 

enthousiasme en succes in zowel hun persoonlijke ski-

carrières als diensten ten bate van het algemeen 

clubbelang.  

 

Julia sprak Irene en Betty toe, decoreerde hen met de gouden jubileum-spelden en de oorkondes in 

verband met hun opname in de “MSC-Eregalerij van leden met een gouden jubileum”. Na de felicitaties van 

de collega MSC-leden volgde een diapresentatie met een serie mijlpalen van Irene en Betty bij MSC.  

 

Rond tien uur was het tijd om afscheid te nemen van  

een mooie jubileumdag. De verkeersfiles waren 

inmiddels opgelost en de terugreis verliep dan ook snel 

en op rolletjes. In de bus kregen alle deelnemers een 

klein souvenir: een drinkfles met opschrift: “MSC  55 jaar   

 1 juni 2025”.  

MSC kan terugkijken op een geslaagd feest.  

Het bestuur dankt alle deelnemers die dit samen in 

warme gezelligheid tot dit resultaat gebracht hebben. 
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Toespraak van Julia Schmidt:      “55 jaar MSC”   

Bij ons vorig jubileum “50 jaar”, konden wij nog twee van de oprichters als SARA en ABRAHAM met 
hun 50-jarig lidmaatschap feliciteren, José Smeets en Ton Martin. Helaas zijn beiden ons - Ton zelfs 
heel recent -  ontvallen en hebben wij geen directe oprichters meer in ons midden. Maar hun spirit 
blijft onverminderd hangen en vormt nog steeds de drijvende kracht in onze club. 
Die clubgeest blijft onverminderd aanwezig en inspireert ons keer op keer om creatief en 
enthousiast door te gaan. 
 
MSC 55 jaar  :    
Een jonge senior zou je zeggen, ware het niet dat je voor een cluboprichting volwassen moet zijn en er dus minstens 20 jaar 
bijgeteld dienen te worden om de leeftijd van onze leden te kunnen schatten. 
Dan zijn het dus merendeels volwaardige senioren die onze club nog steeds enthousiast bevolken. 
Zo langzamerhand heeft bijna iedereen zijn of haar haar aan de sneeuwkleur laten aanpassen. Slechts een enkeling lijkt daar nog 
niet aan toe of heeft geen haar meer!! Sorry. 
Soms wordt ook wel gesuggereerd om onze clubnaam om te dopen in Maastrichtse Senioren Club, ik zou meer voorstander zijn 
van Maastrichtse Sneeuwwitte club. Maar wees gerust uw huidige bestuur heeft geen neiging om onze mooie clubnaam aan te 
gaan passen. 
 
Wat kun je verder zeggen van een club die 55 jaar bestaat en dat op een feestelijk manier wil vieren? Ik vroeg mij dat af toen ik 
dit stukje voorbereidde. Er ging door mij heen dat het eigenlijk apart is dat we een verschil maken tussen het clubjubileum en de 
individuele jubilea. Het clubjubileum is om de 5 jaar. Het lidmaatschap-jubileum begint pas bij 10, daarna 25, 40 en 50 jaar? 
Nazoeken leverde ook niet veel specifieke informatie op. Wel over rituelen die er rond jubilea bekend zijn en al bij de romeinen 
in zwang waren maar dat was meer om goed in kaart te brengen wat men bezat en hoe men dat moest beheren!! 
Het is wel een speciaal getal die 55, namelijk 5 x 11 roept bij onze carnavalisten toch dierbare herinneringen op, denk ik. 
 
Ons ledenaantal blijft op niveau. Als je de grafiek bekijkt, zie je een 
prachtige uitschieter als een Zwitserse sneeuwberg waarin langzaam de 
afdaling wordt ingezet en waarna je op een horizontaal niveau blijft 
doorglijden. Daar wordt een mens toch vrolijk van, vermaak op rustig 
tempo!! 
We zijn en blijven MSC, een club die door dik en dun met elkaar optrekt, 
alternatieven bedenkt om dat aantrekkelijk te houden en voor elk wat 
wils heeft. 
We hadden hier niet kunnen staan als niet heel veel leden van MSC zich 
spontaan hadden en hebben ingezet voor de club. Ik wil dan ook alle 
vrijwilligers die zich langere of kortere tijd gedurende al die 55 jaar voor 
de club hebben ingezet nogmaals geweldig bedanken.  
 
En toen bleek opnieuw de vraag:  waar gaan we dit jubileum vieren? 
De suggesties die binnenkwamen voor feest en locatie bleken zeer divers en zijn gewaardeerd en blijven in de jubileumdoos 
voor een volgende keer? Wij konden het all-in pakket van deze locatie niet weerstaan en zijn dan ook heel trots dat we jullie 
naar deze prachtige plek hebben kunnen “ontvoeren”!!  
 
Zoals al toegelicht:  het eerste programma-onderdeel hebben we al mogen proeven. Na de toost verplaatsen we ons naar de 
Gasterij om daar nog heel wat meer feestelijkheden mee te maken. 
 
Elle, Annemie en ik gaan ervan uit dat we nog heel lang samen deze club mogen blijven vormen en willen daarom nu toosten op 
dit jubileum en een sportieve en mooie toekomst met en voor ons allen. 

.  

 

 

 

 

 

 

MSC voorzittershamer  
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 Huldiging jubilarissen 2025:      Irene Schelling en Betty Heinen  

  

Toespraak Julia Schmidt: 

Betty en Irene 

 

Jubilarissen, het is dus werkelijk 50 jaar geleden dat jullie lid werden van MSC. Wat een ervaring staat hier voor ons!! 

 

Ook voor jullie een kleine opfrisser wat er in 1975 nog meer gebeurde: 

➢ Suriname werd onafhankelijk 

➢ De autogordel en de brommerhelm werden verplicht. 

➢ De treinkaping bij Wijster vond plaats  

➢ En Nederland won het songfestival met het liedje Dinge Dong! 

 

Het was voor ons als bestuur al snel duidelijk dat we deze bijzondere huldiging 

tijdens het 55- jarig clubjubileum zouden uitvoeren. Hoe? >  dat gaan jullie zo 

meemaken: 

              ~~  we maken er niet zo’n vertoning van als bij eerdere jubilea  

                    maar gebruiken de teksten daarvan wel. 

             ~~  de oorkondes zijn in een nieuw jasje gestoken voor boven het bed!! 

             ~~  daarnaast word je opgenomen in de MSC-eregalerij van leden met een 50- jarig lidmaatschap.  

                   Wat dat betekent kan je alleen maar voelen!! 

             ~~  maar last but not least, in goed Nederlands, hebben we natuurlijk de enige echte 50-jaar clubspeld en 

                   dat is het harde bewijs van jullie jubileum!!  
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En omdat het zo’n aparte gebeurtenis is hebben we onze zanger en muzikant Thijs Hannen gevraagd jullie  op een 

speciale manier in het zonnetje te zetten. Daarna zullen we op  jullie toosten. 

JS juni 2025 

 
 

 

  

Ledenmutaties:   Van Marlou van den Berg kreeg het bestuur het volgend afscheidsbericht.  

 

“  Helaas heb ik besloten mijn lidmaatschap voor 2025/2026 op te zeggen. Zoals jullie weten word ik eind augustus 

geopereerd aan mijn voet, waardoor ik 3 maanden niet kan lopen en erna nog 4 tot 6 maanden moet revalideren en 

mijn conditie moet opbouwen. Dat betekent voor mijn dan geen langlaufreis en na verloop van tijd weer wandelen 

d.m.v. mijn conditie opbouwen. 

 

Vanwege het feit, dat ik ver van Maastricht (4 uur trein vv) woon en mijn affiniteit met de ski club, ben ik lid gebleven 

met name voor het  wandelweekend en de langlaufreis. Als ik in Maastricht woonde, zou ik zeker deelnemen aan de 

wandelingen en de variamiddagen. 

 

Mijn conclusie is, dat ik volgend seizoen nauwelijks aan de activiteiten kan meedoen en dus helaas mijn lidmaatschap 

opzeg. 

Ik vind het wel leuk om als het gaat in het voorjaar nog deel te nemen aan een wandelweekend, ik betaal dan iets 

meer zoals de regeling bij de langlaufreis gold voor niet-leden. 

 

Nogmaals, jammer, maar voor nu voor mij de beste beslissing.   Hartelijke groet,  Marlou van den Berg “  

 

=  We hebben Marlou uitgezwaaid en haar daarbij een voorspoedige ingreep in haar voet, een snel herstel en 

aansluitend een blakende gezondheid en een topconditie gewenst. Tevens Marlou bedankt dat ze zoveel 

jaren lang (18 jaar) een altijd goed gemutste MSC-er was.  =   
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Wandelingen rond AMBY   -   27 juli                Tekst:   Julia Schmidt 

        Foto’s:  Gerrie Boersma 
WANDELLING 27 JULI 2025 

 

Vanaf de Kardinaal, horeca-verzamelpunt Amby, vertrekt een groep van zo’n 10 deelnemers voor de lange variant 

van dit wandelevenement. 

Zij gaan richting Berg en Terblijt 

langs de Curfs-groeve naar 

camping Bie de Groeve, rustpunt. 

Om vervolgens via wandelpad 

richting Meerssen en waterleiding-

gebied weer retour te komen. 

 

 

 

De kortere wandeling gaat naar landhuis Severen. Ook een tiental mensen die zich afvragen wat dat in Amby kan  

zijn? Kennen wij dat niet al? Ja, een deelnemer zeker want die is daar min of meer geboren. Kan daarom ook leuke 

verhalen doen over hoe het ooit was. 

 

Aangekomen op het terrein voor het landhuis wordt toegelicht hoe het er ooit uitzag en wat er zoal in het huis heeft 

plaatsgevonden, bewoners, verbouwingen etc. Ook de hoeve wordt in dit verhaal meegenomen, die staat er zo’n 

beetje achter maar is mooi aanwezig. De naam van het gebouw blijkt terug te voeren op die van de fam. Van “t 

Zievelt, een van de eerste bewoners en is dus een verbastering. Dit betekent drassige grond. 

 

Het fenomeen drassig is goed te zien als we het park inlopen en daar de verschillende bouwwerken, grondsoorten 

en begroeiing onder ogen krijgen. Een prachtig huis met mooie slotgracht, bomen om te zoenen zo mooi en oud. 

Een verdronken bos met prachtige kroossluier die uitnodigt om te gaan schaatsen, hetgeen de watersnip ook doet. 

We dwalen door dit park en verbazen ons dat dit zo dicht bij de bewoonde wereld te vinden is.  

 

Na zo’n 2 uur dwalen blijkt de lucht as-zwart en wordt het voorstel de Kardinaal op te zoeken zonder tegenwerping 

omarmd en zitten wij binnen de kortste keren binnen en plenst de regen buiten heerlijk op het terras. Vanwege het 

weer blijkt het niet meer aantrekkelijk nog verder op onderzoek uit te gaan in Amby.  

 

De “verre” wandelaars komen ook voldaan binnen en het 

duurt niet lang of de herberg is des MSC’ ’s!! 

Het eten smaakt uitstekend waarna eenieder voldaan 

huiswaarts keert. 

 

Wandelleiders dank voor de voorbereidingen op naar een 

nieuw seizoen WANDELINGEN! 

 

JS 07/25 
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U I T N O D I G I N G                      V A R I A – E X C U R S I E 

 
 
 
Murals 2 in Heerlen. 
  
Mei 2024 hebben we rondleiding gehad langs Murals in Heerlen waarbij we deze wand-
schilderingen hebben bekeken in een gebied ten noorden van het Maankwartier/station. 
Diverse leden hebben toen aangegeven dat zij er nog meer wilden zien. 
  
Nou, en dat gaan we dus doen tijdens de eerste Varia-activiteit van het seizoen 2025 – 2026 
op vrijdagmiddag 5 september. 
  
We vertrekken dan o.l.v. een gids om 14.30 u. in het Maankwartier bij de Visit Zuid-Limburgwinkel. 
 
Onder het Maankwartier ligt ook een parkeergarage. 
  
De rondleiding duurt 1,5 uur en is voor iedereen die op dinsdagmiddag mee kan hier ook goed  te 
doen. 
  
Na afloop nuttigen we nog, voor hen die dat willen, ergens bij het St. Pancratiusplein een drankje 
alvorens we weer naar huis gaan. 
  
De kosten zijn ook nu weer € 7,50 p.p. en voor introducees € 10,00 p.p. vooraf bij vertrek contant 
te voldoen bij Paul Houx.  
 

Indien we het aantal van maximaal 20 deelnemers overschrijden hebben leden van MSC 
voorrang. 
  
Opgave, liefst per e-mail, voor 1 september aan houxph@ziggo.nl of tijdens de trainingen. 
  
  
  
  
Paul Houx 
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